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De afbeeldingen in dit boekje komen 
uit de Beeldbank van het Stadsarchief 
Amsterdam, tenzij anders aangegeven
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I n 1409 danwel 1410 werd het eerste deel van de Nieuwe 
Kerk gewijd, een wijding die klaarblijkelijk in twee fasen 
gebeurde. In 1410 is sprake van een altaar in de kerk, re-

den om aan te nemen dat in dit jaar de eerste (lage) wijding plaats-
vond van het koor. Ook vond toen de eerste kerkdienst plaats. Het 
schip, de eigenlijke kerkzaal, liet toen nog een kwart eeuw op zich 
wachten. Op het schip boven de viering zou eindelijk een torentje 
verschijnen, meer een uit de kluiten gewassen ruiter.
Vanaf het begin bestond rivaliteit tussen de Oude en de Nieuwe 
Kerk, welke van de twee nu wel de hoofdkerk was. Dat was de Oude 
Kerk in anciënniteit maar de Nieuwe Kerk stond in het nieuwe hart 

van de stad, bij de Dam. In 
1565 besloot men de toren 
van de Oude Kerk te ver-
nieuwen, die zich als een 
schil om de oude zou sluiten 
en dankzij alleskunner Joost 
Beeldsnijder een prachtig ui-
terlijk kreeg. Dat was voor 
de parochie van de Nieuwe 
Zijde aanleiding om plannen 
te smeden voor een nog veel 
grotere toren aan de Nieuwe 
Kerk. Die moest met 365 voet 
(=104 m) zelfs de Utrechtse 
Domtoren overklassen.
De plannen waren dermate groots ̠  dus kostbaar ̠  dat het 1645 werd 
voordat er iets van een bouwbegin te bespeuren viel. In dat jaar brak 
een grote brand uit in de kerk die het hele dak vernielde en reparatie 
noodzakelijk maakte. Dan kon de toren meteen volgen. Er gingen 
6363 palen de grond in om het gevaarte te torsen. In 1647 werd er 
zowaar een ‘Eerste Steen’ gelegd door de zoon van burgemeester 
Willem Backer, die dat jaar voor de vierde keer verkozen was. Bac-
ker was een man van Het Woord. In 1651 werd hij nog een keer bur-
gemeester maar overleed in 1652. Zijn opvolger Cornelis de Graeff 
had niet zoveel op met de hoogdravende aspiraties van Backer en 
 Willem Cornelisz Backer trouwde een dochter van Spieghel en was daardoor 

gelijk een zeer vermogend man, die veel invloed in het stadsbestuur kreeg; hij 
werd vijf keer tot burgemeester verkozen en zette de torenbouw in gang

 De schilder Jacob van der Ulft waagde zich in 1653 aan een toekomstbeeld 
van de Dam met een voltooide toren van de Nieuwe Kerk en nieuw stadhuis
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begon te zagen aan de poten onder het torenplan, genoeg om de bouw 
in 1653 stil te leggen. Het achtste wereldwonder, dat in aanbouw was, 
zag men niet gaarne in de schaduw van de toren van de Nieuwe Kerk 
staan en zonder financiële steun van de stad was er geen geld genoeg.
Niemand die bevestigt hoever de bouw in 1653 gevorderd was. Dui-
delijk werd dat een strook Nieuwezijds Voorburgwal gedempt moest 
worden. Bijna als vanzelfsprekend werd er aan de voet van de toren 
een plein gecreëerd waar de versmalde Nieuwezijds Voorburgwal 
overkluisd onderdoor liep. Abusievelijk ging die soms als Donkere 
Sluis door het leven, maar die naam was ook al gegeven aan een over-

 In 1645 brandde de Nieuwe Kerk door onvoorzichtigheid van loodgieters; het 
brandende (houten) dak stortte omlaag in het schip en veroorzaakte grote schade

 Plattegrond uit 1648 met de positie van de te bouwen toren; de contouren van 
het te bouwen stadhuis staat eveneens ingetekend
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Verslag van de brand in de Nieuwe Kerk op 11 januari 1645 en de daarop volgende herstelwerkzaamheden en het begin van de bouw van een nieuwe toren
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kluisde doorgang onder de Stadspaardenstal ̠  het latere postkantoor 
˗ door van Nieuwezijds Voorburgwal naar Nieuwezijds Achterburg-
wal en door naar het Singel. Diverse tekeningen, zoals die op de 
omslag, laten het beeld zien van het onderstuk van de nieuwe toren, 
dat voor de helft in de burgwal staat. Men liet de brug voor de Mol-
steeg vervallen en legde een nieuwe brug over het hele vak tussen 
de bruggen van Mozes en Aäronstraat tot de Molsteeg, op het smal-
ste punt nog steeds zo’n dikke 50 meter breed. Deze overwelving 
heeft nooit de status van brug gekregen terwijl er wel degelijk water 
onder stroomde.
 Cornelis Springer laat in deze litho zien waar de Amsterdammers tot in de 

vorige eeuw tegenaan moesten kijken
 Nog een ‘artist impression’, deze keer van Clement de Jonghe uit 1666
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Er zijn heel wat ontwerpen gemaakt voor de te bouwen toren; v.l.n.r.  onbekend, Jan Adriaansz Leeghwater, Jacob van Campen met maquette en Willem de Keyser 
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Met het verschui-
ven van het goe-
derentransport 

van waterwegen 
naar straten werd 
het voetstuk van 

de toren een 
ernstig obstakel. 
In 1783 besloot 
men het groot-

ste deel ervan te 
slopen, alleen de 
aansluiting met 
de kerk mocht 

blijven staan. Het 
is nog steeds het 
smalste deel van 
de Nieuwezijds, 
maar we heb-

ben er mee leren 
leven. Alle 6363 
palen zitten nog 
in de grond, wat 
dit stukje straat 
het best gefun-
deerde wegdek 

van de stad 
maakt.



1

documentnaam

           T h e o  B a k k e r ’ s  D o m e i n

Op deze site vindt u makkelijk leesbare 
maar toch informatieve verhalen over de 
ontstaans geschiedenis van Amsterdam. 
Ze zijn onderverdeeld in rubrieken als 

Middeleeuwen, godsdiensten, nijverheid en 
handel, transport, openbaar vervoer, haven, 
watermanagement, stadsuitleg, annexaties, 
verkeersdoorbraken, chroniquers en allerlei 

andere zaken.

Klik hier voor een overzicht 
van alle PDF’s op deze site
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