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Bijna tweeënhalve eeuw, van ±1620 tot 1863, bevond zich 
aan de Prinsengracht een mysterieus pretpark, namelijk de 
Oude Doolhof. Dat lag in de Derde Uitleg aan de rand van 

de toenmalige stad aan de drukste gracht van de stad, de Prinsengracht. 
Die was bezaaid met markten, pakhuizen en werkplaatsen, in tegenstel-
ling met de beide andere hoofdgrachten waar de rijke Amsterdammers 
woonden. Tussen alle drukte en herrie was daar op de huidige huisnum-
mer 338 een poortje met een gevelsteen die passanten opriep naar binnen 
te komen: “Blijf voor deze poort niet staan, treedt binnen...” Op de drem-
pel al werd de geïnteresseerde gelokt door muziek dat uit de tuin kwam. 

 Poortje dat naar het binnenhof leidde
 De Oude Doolhof  aan de Prinsengracht tussen Looiersgracht en Passeerdersstraat
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Dat werd doorspekt met geblaat van schapen, gekwaak van eenden, 
geloei van koeien, getjilp van vogels en dan weer onderbroken door 
klokgelui. Bezoekers die al naar binnen waren gegaan lachten luid, 
slaakten verbaasde of angstige kreetjes en kletsten met elkaar, wat de 
nieuwsgierige de indruk gaf dat er binnen iets spannends te beleven 
viel. Binnen wierpen bomen een aangename schaduw over de bin-
nenplaats die gelegenheid bood om te zitten op het ruime terras waar 
iets gedronken of gegeten kon worden. Er waren boekjes te koop die 
de geneugten van de Doolhof opsomden. Op de titelpagina van de uit-
gave van 1648 staat een heggenlabyrint afgebeeld en verder worden de 
kunstzinnige robots met mensengestalte aangekondigd die door uur-

 Titelblad van een boekje uit 1648 met alle attracties van de Oude Doolhof
	 Twee attractie op de Oude Doolhof; de doedelzak spelende Jochem en Eva 

Vliegen die al een varierend aantal jaren niet gegeten had
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 Wie immer Amsterdam beziet / Vergete toch het Doolhof niet / Waarvan men in dees Prent-tafreelen / De Jeugd een schets tracht mee te deelen (Kinderprent begin 19e eeuw)
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werken aangedreven werden. Of de prachtige fontein ‘De Triomf 
van Bacchus en Ariadne’ en de levensgrote beelden van beroemde 
17e-eeuwse koningen en prinsen. Bovendien beloofde het boekje dat 
er voortdurend nieuwe of verbeterde attracties tentoongesteld zou-
den worden.
Voor de overige attracties moest men langs een kassa waar de toe-
gangsprijs betaald moest worden. Bacchus was niet op z’n achter-
hoofd gevallen! Op naar de beeldengalerij. Er was een podium en 
er tegenover stonden banken als in een amfitheater. Iedereen nam 
plaats en dan gingen de gordijnen op als in een echt theater, de ‘ver-

tooning’ kon beginnen. Er klonk orgelmuziek en men ontwaarde 
beelden die elk op zich door een ingebouwd uurwerk bewogen. Het 
publiek stond versteld en zat met open mond te kijken naar de soms 
levensgrote en levensechte beelden en was onder de indruk. Groe-
pen androïden ˗ want dat waren het eigenlijk ˗ speelden in decors 
mythologische of Bijbelse scenes na. Aan complexe astronomische 
klokken bewogen diverse onderdelen en gaven iets aan dat de toe-
schouwer niet kon doorgronden zonder naar de explicateur te luis-
teren. Automaten kwamen tot leven en maakten hels lawaai, maak-
ten vogel- of andere dierengeluiden of krijsten onheilspellend. Dat 
waren de geluiden die bij de ingang al te horen waren. Het groot-
ste beeld, Goliath, kon alleen zijn hoofd, ogen en vingers bewegen, 
maar hij was meer dan levensgroot. David en Goliath hebben ove-
rigens de tand des tijds doorstaan. De attractie werd nog vergroot 
door de exotische kostuums die de figuren droegen. Je waande je 

	Het gebouw voor de beeldengalerij; links de tweede ingang naar de attracties
 Het interieur van dat gebouw; links, achter het hek, de explicateur
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in de woestijn, een paleis of 
een stad in een ver vreemd 
land. 
Er waren in Amsterdam 
destijds wel vijf doolhoven 
maar de Oude Doolhof was 
de grootste, interessantste 
en langstlevende. Het top-
stuk was de fontein op de 
binnenplaats, die in me-
nig 17e-eeuws reisverslag 
genoemd wordt. Omdat 
animerende pamfletten be-
waard bleven is er vrij veel 
bekend over de Doolhof. De 
attracties zelf niet helaas, 
alleen David en Goliath zijn er nog. Bij deze groep hoorde ook een 
figuur ‘Jochem’ maar die is later verloren gegaan. We weten alleen 
niet of die in het verbouwde Amsterdam Museum weer een plaatsje 
zullen krijgen. Van de fontein ‘de Triomf van Bacchus en Ariadne’ 
zijn levendige beschrijvingen bekend. Een uitgebreide groep opge-
steld bovenop een grot omgeven door een gracht. Aan weerszijden 
van het hoofdwerk bevinden zich twee bassins die verticale water-
stralen oppompen die sterk genoeg zijn om een bal en een kroon 
aan te hangen. Er is ook een kandelaar die water spuit en op de 
	Plattegrond van de Oude Doolhof; blauw=fontein, rood=beeldengalerij en 

groen=koepel in de doohof; klik de afbeelding om hem in maximale resolu-
tie te bekijken in de Beeldbank van het Stadsarchief (rechtsklik en kies voor 
nieuw tabblad)

 Fontein Bacchus en Ariadne met de ´bedriegertjeś  rondom

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/74575c1c-b95b-bef1-b2d6-902c289f19de
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voorgrond spuiten meerdere waterstralen tussen de stoepstenen omhoog. 
In het midden van het beeldengroep staat Bacchus (p.7); naakt, afgezien 
van een gordel en een krans van wijnbladeren, houdt hij een beker en een 
tros druipende druiven vast. Ariadne knielt voor de wijngod; hoewel ze 
volledig gekleed is, lijken er hoge waterbogen uit haar borsten te spuiten. 
Ook is de strijdwagen van Bacchus te zien, getrokken door twee luipaar-
den. Achter rijdt een mollige putto, drinkend uit een hoorn, schrijlings op 
een wijnvat. Fopfonteinen, geïnstalleerd onder de kiezelstenen pad rond de 
beeldengroep, ook bekend als bedriegertjes, spuwden plotseling waterstra-
len omhoog, waardoor degenen die daar stonden doordrenkt werden. Veel 
bronnen beweren hoe komisch en plezierig het was om te zien hoe de vrou-
wen en jonge meisjes die naar het fonteinbeeld stonden te staren verrast 
werden door koud water dat plotseling langs hun rokken omhoog spoot. 
Ze schreeuwen en ‘huppelen rond als pasgeboren kalfjes’, grinnikte Tobias 
van Domselaer in zijn Geschiedenis van Amsterdam uit 1665, waarin een 
lange beschrijving staat van de trekpleisters van de Doolhof.
Dan naar het labyrint, een ander hoogtepunt van de Doolhof. Het werd ge-
vormd door hoge hagen in concentrische cirkels die oneindige dwaaltochten 
veroorzaakten. Onderweg werd de hilariteit nog vergroot door een licht al-
coholische roes. Je loopt ook meer begeesterd door het labyrint met een slok 
op. Er was maar één doel…, het centrum bereiken en er was maar één weg 
daar naartoe. Als je die vond kon je je Daedalus wanen die het Kretenzische 
labyrint bedwong. Tot het zover was raakte de bezoeker gedesoriënteerd 
en verloor het vertrouwen in de eigen waarneming. Je moest dit absoluut 
niet in je eentje proberen want dat fnuikte de pret. Had vader Cats niet ge-
schreven over ‘de doolhof der kalverliefde’? Jonge stelletjes dwaalden tus-
sen de heggen en waanden zich onbespied. De ontwerper van het labyrint 

	Tempelachtige koepel in het hart van het labyrint; dit is een 18e-eeuwse herbouw 
zoals J.M.A.Rieke die rond 1862 zag
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Kritiek was er destijds volop op de Doolhof. Loltrappen door dronken 
boeren en opscheppen over ˗ inmiddels achterhaalde ˗ techniek. Het 
publiek raakte uitgekeken op doolhoven en de een na de ander sloot zijn 
deuren. De Oude Doolhof hield het ’t langst vol, zoals gezegd tot 1862 
toen de grond verkocht werd en de figuren ergens opgeslagen werden. 
Ze kwamen in 1895 nog een keer op de proppen tijdens de Internatio-
nale Vaktentoonstelling van de Nederlandse Hotelhoudersbond op het 
Museumplein. Onderdeel daarvan was het eerder succesvolle gebleken 
‘Oud-Holland’ waarin ook enkele attracties uit de voormalige Doolhof 
opgesteld stonden. Maar de ‘moderne’ mens was niet meer onder de 
indruk van stuntelig bewegende automaten. “Nep zonder ziel!”.

had ervoor gezorgd dat je uiteindelijk toch de weg naar het midden 
vond waar een koepel boven de heggen oprees. Dat was een houten 
uitkijkpost die de bezoeker aan een tempel deed denken. Van hieruit 
kon je zien waar je allemaal (verkeerd) gelopen was. 

 Prinsengracht bij de kruising met de Looiersgracht
	Het poortje van de Oude Doolhof na de sluiting in 1863; net als alle andere 

afbeeldingen afkomstig uit de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam
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Commentaar
Er staan in de Beeldbank 
van het Stadsarchief tien-
tallen afbeeldingen die 
over oude doolhoven gaan. 
Wanneer we de platte-
gronden (pag. 2 en 7) 
mogen geloven vallen in 
de beschrijvingen bij die 
afbeeldingen een aantal 
ongerijmdheden op. Zo is 
ergens sprake van twee 
binnenhoven terwijl er op 
beide plattegronden maar 

één binnenplaats is. In het midden daarvan staat een of dé fontein waarvan dan weer 
twee uitvoeringen te zien zijn. De toegang die betaald moest worden werd geïncasseerd 
bij een kassa die volgens beschrijvingen tussen de binnenplaats en de rest van de tuin met 
beeldengalerij en labyrint stond. Of dit betekent dat de toegang tot de binnenplaats met 
fontein publiekelijk toegankelijk was, wordt niet vermeld. Verder staat op een afbeelding 
die stelt de situatie van 1625 weer te geven (rechts; getekend rond 1870, ná de sluiting) 
een vierkant labyrint terwijl de prent van 1648 (pag.7) een ronde laat zien. Beide zijn 
zonder twijfel van de Oude Doolhof, Prinsengracht hoek Looiersgracht. De topografi-
sche tekenaar J.M.A.Rieke maakte t.g.v. de sluiting van de Oude Doolhof in 1862 een 
serie tekeningen, naar aan te nemen is in opdracht van het KOG. Die moeten we serieus 
nemen en dan blijkt dat het muurtje met het poortje erin vervangen is door een woonhuis 
met een doorgang naar de doolhof. De heggen van het labyrint zijn bij hem vervangen 
door ruwhouten hekken. Ook het verdwijnen van de fontein met Bacchus en Ariadne 
wordt iets duidelijker; dat moet in de tweede helft van de 18e eeuw gebeurd zijn. In 1806, 
bij een executoriale verkoop is de fontein van de afbeelding linksboven omschreven. Tot 
slot tekent de eveneens topografische tekenaar Herman Misset, voor hetzelfde KOG in 
1902, in de gevelrij Looiersgracht 15-19 de ingangspoort naar de doolhof.
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