
 

 

 
De steen zit ingemetseld op de Rapenburgerstraat 153/155; 

bij ‘t ‘B u s s e n s c h u t h o f j e’ . 
De Gijssieraadplaat is geraden door: Arjen Lobach, Anthony Kolder, Oto Meyer, Mike 
Man, Adrie de Koning, Kees Dalmeyer, Greet van Looij, Luc Sunter, Robert Raat, Hans 

Olthof, Marike Muller, Hans van Efferen, Han Mannaert , Anneke Huijser, Peter Waagen, 
Kees Huyser en Jos Mol. Goed gedaan, dames en heren! Dank voor Uw betrokkenheid. 

Groet, Gijssie. 
Zie ook: htps://www.joodsamsterdam.nl/bussenschutho�e/ 

 

 
Rapenburgerstraat 155, het ‘Bussenschutho�e’, mét 

steen. 
Bron: htps://archief.amsterdam/beeldbank/detail/40471661-58bf-eadb-

9839-170350a36c9e 
 

 

https://www.joodsamsterdam.nl/bussenschuthofje/
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/40471661-58bf-eadb-9839-170350a36c9e
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/40471661-58bf-eadb-9839-170350a36c9e


 
       NB: Fred van Biesen schreef trouwens ‘n aardig boekje over  ’t Bussenschuthofje.. 

↓ 

 
 

bron: htps://www.deslegte.com/in-het-bussenschutho�e-136688/ 

 

 

 

 
En dan hieronder de niéuwe Gijssieraadplaat: 

 
Wáár hangt deze fééstelijke steen? Stuur je antwoord 

naar: ‘Gijssie ’ p/a:  nico.scharn@kpnmail.nl 

 
Gijsbreght d’ Aemestelle © 
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