‘O, Mokum’,.... J]& » Mokumsche Zang & Liedekens «

Wié zingen d’r over Mokum? Ons geliefde Mokum? Nou ik heb ze
wel gehoord hoor, de ‘Muzikale Mokumlovers’, het zijn er heel
wat! Zoals ons aller Wim Sonneveld die zo fraai en struis ‘Aan de
Amsterdamse grachten’ van Pieter Goemans vertolkt. Al 75 jaar
een wereldhit!! Genieten! Luister maar naar Youtube.

Vaak gebruikt als afsluiter bij het illustere ‘Prinsengrachtconcert’!

Het is fijn om door de oude straten van Mokum te struinen en als
je dan langs een bruin café slentert en er komen naast de

verschaalde bierlucht ook nog Amsterdamroemende liedjes tot
je, dan is je dag weer goed. Je loopt al meeneuriénd naar binnen,
ploft op een barkruk en scoort een pikketanussie,...60f een
kalebassie. Mét een pilsje erbij.

Gijsbreght aan de pils
We liepen vaak door Amsterdam, mijn zwager Arpa en ik. Om de
mensen te vermaken. We zongen en kletsten en we waren ook in
aparte kledij. Mijn zwager als wandelend kunstwerk - net zoals de
bekende Amsterdamse ‘Fabiola’ (Peter van Linden) - en ik als
Pierrot.

(Zie:  https://www.parool.nl/nieuws/levend-kunstwerk-fabiola-
overleden~b7b812cf/ )



https://www.youtube.com/watch?v=fFJ6-6u-lG4
https://www.youtube.com/watch?v=Lnn-xKHrKDs
https://www.parool.nl/nieuws/levend-kunstwerk-fabiola-overleden%7Eb7b812cf/
https://www.parool.nl/nieuws/levend-kunstwerk-fabiola-overleden%7Eb7b812cf/

Op een dag liepen we door het centrum van Amsterdam en
ineens stonden we met zijn tweetjes op de Dam. Daar stond een
groot podium en daarop stonden de ‘gondeliers uit Venetié’ die
erg mooi een aantal Italiaanse aria’s vertolkten. De presentator
vertelde dat er een uitwisseling was. De gondeliers zongen
Venetiaanse liederen in het ‘Venetié van het Noorden’ (Mokum
dus) en een ploeg Amsterdamse taxichauffeurs stond op
hetzelfde moment in Venetié Amsterdamse hits te brullen.

‘Coro di Gondolieri’ , een Nederlandse variant

Johnny Jordaanplein, met vinr: “Manke Nelis”, “Tante Leen”,
“Johnny Jordaan”, “Johnny Meijer” en “Duo Jan & Mien”


https://nl.wikipedia.org/wiki/Fabiola_%28performancekunstenaar%29
https://www.youtube.com/watch?v=rPOCxHyzQjI

Gijsbreght als ‘Pierrot’ in 1993 De zwager van Gijsbreght: ‘Arpa Julienne’


https://studio.youtube.com/channel/UCjgVsSthcDJc8ecP8RmTd_Q/videos
https://studio.youtube.com/channel/UCjgVsSthcDJc8ecP8RmTd_Q/videos
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Top Twaalf, bijeengegaard door Gijsbreght

1. Osdorp Posse — Origineel Amsterdams

2. Danny de Munck — Mijn Stad

3. Maggie MacNeal — Amsterdam

4. Frans Halsema — Mokum wat maak je me nou

5. Liesbeth List — Oud-Amsterdam

6. Jacques Brel - Amsterdam

7. Rika Jansen — Amsterdam Huilt

8. Wim Sonneveld — Aan de Amsterdamse grachten

9. Herman Emmink — Tulpen uit Amsterdam



https://www.youtube.com/watch?v=fxz04H2xS3c
https://www.youtube.com/watch?v=dI8wZDAovK8
https://www.youtube.com/watch?v=x8d6UmW_wRE&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=jjCd2Axa4xI
https://www.youtube.com/watch?v=7sXS3hHOtZo
https://www.youtube.com/watch?v=V3BSj1cHX-M
https://www.youtube.com/watch?v=h8ZvU2j1IvA
https://www.youtube.com/playlist?list=LL
https://www.youtube.com/playlist?list=LL
https://www.youtube.com/watch?v=MhdQ59LHorQ
https://www.youtube.com/watch?v=85U-77_5lWk

10. Johnny Jordaan — Geef mij maar Amsterdam

11. Drukwerk — Hé, Amsterdam

12. Nicolai van Amsterdam — ‘t Amsterdamlied

Tekst:

Aan de Amstel en ‘t I is een stad gelegen.

Men leefd’ er van de visserij, de grachten waren wegen.
Het is dat oude Amsterdam, stad aan de Zuiderzee.
Zeven eeuwen hield zij stand, mensen zing dus mee.

refrein: Amsterdam, stad waar ik ter wereld kwam.
led'reen die jou ziet, nee die vergeet jou niet.
Telkens als ik thuiskom van een verre reis,

ja, dan waan ik mij hier in ‘t paradijs.’

En steeds groter werd die stad, men ging er handel drijven.
Schepen voeren aan, zodat de cultuur verrijkte.

Ja, dat oude Amsterdam, dat kreeg wereldfaam.
Rembrandt, VOC en meer vereeuwigden haar naam.
refrein

Een smeltkroes op de kades en de hoofdstad van ons land.
Ondanks ieders eigen wil, toch heel tolerant.

Het is dat lokkend Amsterdam, ‘WorldCity of Love’.

Waar je je meteen thuis voelt, ‘Every Town’ above.

refrein

Grachten, havens, Mokums gein, zullen steeds beklijven.
In de oude kroegen laat ik al mijn zorg verdrijven.

Het is nu al tweeduizend tien, en ik verhef mijn stem.

'k Loop bij ‘Sail’ de kades langs, ‘I (Am) Amsterdam’!.
Refrein


https://www.youtube.com/watch?v=nsEBq0iGqN8
https://www.youtube.com/watch?v=-HhkUAmAheg
https://www.youtube.com/watch?v=KKVaUzL_gTQ

IKheb ‘T NOG BN PAAI... e ——————
Draaiorgel

https://www.youtube.com/watch?v=MUoKkBOG6P2I

Zondag In Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=cr4p3C11t6A

Oh, Johnny / Tante Leen

https://youtu.be/8ybuDpj6 Wik

Mooi Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=odSUufL93Y8

Amsterdam / Jaap Reesema

https://youtu.be/y8tgEc6S 1U

Oh, Amsterdam Wat Ben Je Mooi

https://www.youtube.com/watch?v=GGxrH8AulUo

Bij ons in de Jordaan Een Mokums & een Muzikaal 2024, beste lezers!

https://www.youtube.com/watch?v=TQzyoXgQQjw Groetl Gijsbreght ©

Aan de voet

https://www.youtube.com/watch?v=w1le6io4Qs0E

Er is een Amsterdammer doodgegaan

https://www.youtube.com/watch?v=76-p jIC9 I



https://www.youtube.com/watch?v=cr4p3C11t6A
https://www.youtube.com/watch?v=odSUufL93Y8
https://www.youtube.com/watch?v=GGxrH8AulUo
https://www.youtube.com/watch?v=TQzyoXgQQjw
https://www.youtube.com/watch?v=w1e6io4Qs0E
https://www.youtube.com/watch?v=76-p_jIC9_I
https://www.youtube.com/watch?v=MUoKkBO6P2I
https://youtu.be/8ybuDpj6Wjk
https://youtu.be/y8tqEc6S_1U
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