
 

« Hommage aan het ‘Mokumsche Vondelpark’  

door Gijsbreght d’ Aemestelle » 
In de jaren zeventig richtte ik voor de gezelligheid een schrijfgroepje / 
muziekgroepje op, getiteld ‘Soir Culturel et Créatif’ afgekort tot : ‘Socucre’.  
Een soort ‘Muiderkring’. We kwamen een tiental maal per jaar ’s avonds bij 
elkaar en lazen dan een zelfgemaakt gedicht of een verhaal aan elkaar voor, 
of we bespeelden een instrument met een zelfgemaakte melodie of lied. 
Ook culinair werd het wel wat, want de gastheer of gastvrouw sloofde zich 
uit om lekkere versnaperingen op tafel te toveren voor tijdens de 
veelvuldige pauzetjes. Om de hapjes weer te verteren, moest er wel 
eventjes gezamenlijk gesport worden, vonden alle leden. Omdat de 
meesten in Amsterdam West woonden, en ikzelf in de Plantage, besloten 
we vooraf aan de kreatieve avond bij Gijssie van West naar de Plantage te 
joggen, trimmen, of hoe je dat ook noemt. Maar dwars door al dat 
stinkverkeer dat toen nog geen filters en katalysatoren op de uitlaatpijp 
had, dat was ook niet erg gezond. Tot één van de leden opmerkte dat er 
een groene long door Amsterdam liep, te weten ‘Het wandel-en-rijpark’, 
later ‘Vondelpark’. Het rennen ging heerlijk. Het was mooi weer en alle 
wandelaars en fietsers en honden bewogen zich die middag traag en 
rielekst voort. Ik kende het park wel. Mijn verkering en ik, liepen er vaak te 
flaneren. We hadden elkaar ontmoet bij de RK Dansschool Sandmann ( zie:  
https://www.theobakker.net/pdf/casino.pdf ) aan de Amstelveenseweg, 
niet ver van het Vondelpark verwijderd. Ik hield van de oude bomen, ook 

de vleugelnoten die langs de laan stonden waar we naar binnen gingen. 
Deze bomen waren aangedaan en hadden zulke holtes dat alleen de bast er 
nog leek te staan en de boomchirurg die deze fraaie parkbomen ook 
beminde, had er bouten e moeren in gemaakt om ze een wat langer leven 
te gunnen. Op mooie dagen fietste ik wel naar de Dam om tussen de Provo’s 
en Damslapers een Amsterdamlovecitysfeertje te bouwen, maar in Het 
Vondelpark deed ik dat ook, alle Gijsbreghtjes in de dop waren daar en 
speelden bij de vijver met hun verkering en/of hun nageslacht en 
keeshondjes, kauwend op nuttige bleekselderijstengels en fluitend en 
dansend op hun zelfgemaakte blokflootwijsjes. Of gewoon een ordinaire 
barbeknoei.                                                                                           – Gijssie 

 

 

 

https://www.theobakker.net/pdf/casino.pdf


Vondelpark 
Langgerekt stadspark op de grens van de stadsdelen Zuid en West. Het was 
een initiatief van een groep rijke zakenlieden rond C.P. van Eeghen, 
verenigd in de ‘Vereeniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark’ (later 
Vondelpark). Het park werd ontworpen door vader J.D. en zoon L.P. Zocher, 
in Engelse landschapsstijl. De aanleg gebeurde in twee fasen: 1864-1865 en 
1876-1877. Tijdens de eerste fase werd het oostelijke deel van het park 
aangelegd, ongeveer tot aan de lijn Gerard Brandstraat - Cornelis 
Schuytstraat, alsmede het smalle deel tussen Stadhouderskade en het 
eigenlijke park. In de tweede fase volgde de uitbreiding tot aan de 
Amstelveenseweg. Het eerste deel van de aanleg werd betaald uit donaties 
van burgers, en geopend op 14 juni 1865. Het tweede deel werd 
gefinancierd uit de opbrengsten van de verkoop van grond rond het park, 
die de oprichters eerder goedkoop hadden verkregen. Aanvankelijk was het 
een wandel- en (paard)rijpark. De brede weg langs de noordkant tussen 
Kattenlaan en Amstelveenseweg, die nu Platanenlaan wordt genoemd, was 
oorspronkelijk een drafbaan. Vanaf de jaren 1880 werd er steeds meer 
gefietst, hetgeen zoveel overlast gaf dat het bestuur het in 1892 verbood in 
delen van het park. In 1898 werd dat verbod teruggedraaid. De Vereeniging 
bleef het park beheren tot 1953. Toen werd het overgedragen aan de 
gemeente. In de jaren 1950 werden de meeste paden geasfalteerd. Het 
park en de meeste gebouwen zijn rijksmonument. Dat geldt ook voor de 
toegangshekken; naast de hier opgenomen hekken ook die bij 
Koninginneweg, P.C. Hooftstraat, Roemer Visscherstraat en Vondelstraat. 
( zie: https://amsterdamopdekaart.nl/c/11/Vondelpark ) 

  

Het park begon als Rij- en Wandelpark maar werd na de plaatsing van 
het Vondel-monument Vondelspark gedoopt. Later werd de ‘s’ uit die 
naam verwijderd, soms letterlijk. 

 
Ingang aan de Stadhouderskade 

https://www.amsterdamsights.com/attractions/vondelpark.html 
 

 
Dat is bij een enkele ingang nog waar te nemen. 

https://amsterdamopdekaart.nl/p/238/J.D._Zocher
https://amsterdamopdekaart.nl/c/11/Vondelpark
https://www.amsterdamsights.com/attractions/vondelpark.html


Dichter 

Joost van den Vondel 
Portret door Govert Flinck in 1653 

 
bron: https://www.parool.nl/nieuws/het-drama-

van-joost-van-den-vondel-1655~b9e9bac0/ 

 

 
 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Vondelpark/@52.3572765,4.859
5209,14.96z/data=!4m6!3m5!1s0x47c609e2c5b47ccf:0x6cd478550520
ca35!8m2!3d52.3579946!4d4.8686484!16zL20vMDkwMHln?entry=ttu 

 

» vondelpark « 
 

 

 

https://www.parool.nl/nieuws/het-drama-van-joost-van-den-vondel-1655%7Eb9e9bac0/?referrer=https://www.google.nl/#&gid=1&pid=2
https://www.parool.nl/nieuws/het-drama-van-joost-van-den-vondel-1655%7Eb9e9bac0/?referrer=https://www.google.nl/#&gid=1&pid=2
https://www.google.com/maps/place/Vondelpark/@52.3572765,4.8595209,14.96z/data=!4m6!3m5!1s0x47c609e2c5b47ccf:0x6cd478550520ca35!8m2!3d52.3579946!4d4.8686484!16zL20vMDkwMHln?entry=ttu
https://www.google.com/maps/place/Vondelpark/@52.3572765,4.8595209,14.96z/data=!4m6!3m5!1s0x47c609e2c5b47ccf:0x6cd478550520ca35!8m2!3d52.3579946!4d4.8686484!16zL20vMDkwMHln?entry=ttu
https://www.google.com/maps/place/Vondelpark/@52.3572765,4.8595209,14.96z/data=!4m6!3m5!1s0x47c609e2c5b47ccf:0x6cd478550520ca35!8m2!3d52.3579946!4d4.8686484!16zL20vMDkwMHln?entry=ttu


 

Eén van de ingangen van Het Vondelpark / Foto Jacob Olie / SAA 

 

Iconische prent van Het Vondelpark?  Fotograaf? Mail mij. Gijsbreght 

 

 

 

 

 
Hippies overnachten in het Vondelpark, 1975 / Foto Arthur Bastiaanse / ANP 

 

 

 



 

Woning opzichter van het Vondelpark , fam. van der Plas, Vondelpark 4 

 

NB: Er zijn héél veel Vondelparkkiekjes op de beeldbank! ����� 

 

 

 

 
Roemer Visscherstraat 12-14-16 enz. (v.r.n.l.)  Gezien naar Vondelpark 



 

 

 
2 x Vondelstraat 75. Het domicilie van Pierre Cuijpers / SAA 

 



 

Vondelpark met het in 1874 geopende Melk- en Theehuis naar ontwerp van 
L.P. Zocher / SAA 

 

 

 

 

 

 

 

Nog meer links: 

https://www.amsterdam.nl/nieuws/achtergrond/vondelpark/ 

https://www.amsterdamsights.com/attractions/img/vondelpark-13-l.jpg 

https://grootmelkhuis.nl/ 

https://www.gogme.nl/melkhuis-lente-fotos/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vondelmonument 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vondelpark 

https://www.youtube.com/watch?v=HMbRU7j0Mm4 

Vondelpark - De parkgeschiedenis van 1864 tot 1884 door Hans Homburg  

hetVondelpark.net - Feiten - Geschiedenis van het Vondelpark 

Vondelpark, het mooiste en grootste park in Amsterdam | Amsterdam-Nu 

Gijsbreght © 
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