‘n Amsterdamse Zeeheld, t.w. onze

‘Michieltje de Ruyter’

Column door Gysbreght van Aemestelle

‘En,...waar stane we nu, Gijssie?’ vroeg Binky
Dukdalf die vrijdagmiddag. Binky, een varende
en flink innemende kennis van me. ‘lij weet
toch alles van Mokum? Nou? ‘Prins
Hendrikkade! zei ik. ‘Klopt mattie! As ’'n
swerende finger! We bevinde ons sogeseid op
de Prins Hendrikkade numéro 131, Gijs. Zegt je
dat niks, ouwe dekzwabber?’ Neen dat zei me
niet écht wat. ‘Man, daar woonde vroeger een
van onze beste zeelieden wat zeg ik een van de
beste zeemannen ter wereld!! ‘Dus?’ ‘Aha, De
Ruyter? Die met zijn geruite kiel aan het
touwslagerswiel draaide?’ ‘Goed zo, Gijssie,
hier woonde Admiraal de Ruyter. Van de
Admiraal de Ruyterweg en de Ruyterkade...,
gaat er nu ‘n lampie bij je brande, ouwe
landrot?’ Ja, toen ging er 'n lampie bij me
branden. &
bron:

https://www.mokums.nl/michiel de ruyter.html

bron: http://www.engelfriet.net/Alie/Liedjes/muziekblad3.htm

zie: https://historianet.nl/techniek/scheepvaart/vermomde-vrouwen-

gingen-mee-op-zee

en zie: https://historiek.net/maritiem-topstuk-tijdelijk-terug-naar-

engeland/15275
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De spiegelversiering wordt van het schip gehaald,
en is tegenwoordig nog steeds te bewonderen in Het

Rijksmuseum. Anoniem. ‘Spiegelversiering Royal
Charles’. Hout en verf, 1663-1664; Rijksmuseum,
Amsterdam.

Het Rijksmuseum Amsterdam heeft donderdagmiddag
een ‘spiegelversiering’ van het schip Royal Charles in
bruikleen gegeven aan het ‘National Maritime Museum’
in Londen. Na 345 jaar keert het object daarmee terug op
Engelse bodem. In juni 1667 werd de spiegelversiering
door zeeheld Michiel de Ruyter na een triomf
meegenomen naar de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Het object is een van de topstukken op de
tentoonstelling ‘Royal River Power, Pageantry and the
Thames’ die vanaf 27 april in Londen is te zien. De spiegel,
die tot nu toe te zien was in de Philipsvleugel van het
Rijksmuseum, werd in 1667 buitgemaakt op de Engelsen
door zeeheld Michiel de Ruyter (1607-1676). De
Nederlanders waren op dat moment in oorlog met
Engeland en hoewel vredesbesprekingen waren gestart,
besloot de Republiek de Engelse koning Charles Il onder
druk te zetten om deze onderhandelingen te bespoe-
digen. De Nederlandse vloot voer naar Chatham, waar de
Engelse vloot voor anker lag, bracht meerdere schepen
tot zinken en nam de ‘Royal Charles’, de trots van de
Engelse vloot, als buit mee naar Nederland. De Royal
Charles werd in 1673 al verkocht voor de sloop en de
marine droeg de spiegel eind negentiende eeuw over aan
het Rijksmuseum, waar deze sindsdien altijd te zien was
voor het publiek. Vanaf heropening van het
hoofdgebouw van het Rijksmuseum, voorjaar 2013, krijgt
de versiering een plek in de Zeezaal van de Zeventiende
Eeuw. Prins Willem Alexander was donderdagmiddag
aanwezig op het ‘Patrouilleschip Holland’ van de Ko-
ninklijke Marine toen de ‘spiegel’ aan boord werd
gehesen. In Londen werd het historische stuk vervolgens
door de directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbes, in
bruikleen gegeven aan Kevin Fewster, directeur van het
‘National Maritime Museum’ in Londen.

Nog bestaande woning van Michiel de
Ruyter aan de Prins Hendrikkade 131.

bron:
https://www.flickr.com/photos/bobtompics/15732045604/in/album-
72157648119911074

Opschudding voor het huis van
Admiraal de Ruyter
aan de Buitenkant. Later: Prins
Hendrikkade 131

bron:
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/6acaa835-blee-7b54-ebf2-

dbcbe6b09871/media/c5cc4ff6-cadc-9ecf-c560-
beabd16bc984?mode=detail&view=horizontal&g=prins%20hendrikkade
%20131&rows=1&page=6
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Prins Hendrikkade 131 ; gevelsteen met de beeltenis van
een voormalige bewoner: Admiraal Michiel de Ruyter. / bron:
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/7088ebd8-8527-11e4-
a471-7773baa779ab/media/c27accbf-f337-e764-8b4f-
72974c64e5ab?mode=detail&view=horizontal&q=prins%20hendrikkade

%20131&rows=1&page=20

bron: https://www.youtube.com/watch?v=PGvmHImFIOU

De Ruyters Praalgraf in ‘ De Nieuwe Kerk ’
bron: https://www.parool.nl/kunst-media/roel-reine-maakt-speelfim-
over-michiel-de-
ruyter~ba6f74fa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

©
Groet, Gijssie

Vraag aan de lezers: Wat was dat
voor opschudding bij De Ruyters
huis? (zie stukje terug)

Wie het weet, mailt 't effe naar:
nico.scharn@kpnmail.nl

zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel de Ruyter
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